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Meer!
Arie van der Stoep

Kinderen van God te zijn, wij. Dat was het waarvoor Jezus stierf. Om terug naar de Vader te

kunnen gaan. En straks ook terug naar het húis van de Vader. En voor nog meer. Om als

kinderen van God ook de wég van Jezus te kunnen gaan. Achter Hem aan, als zijn discipelen (1).

Als discipelen, die doen wat Hij deed, spreken zoals Hij, liefhebben zoals Hij. Discipelen die zijn waar de

Meester is (2). Die Hij kan leiden. Zodat door ons heen, Hij te zien zal zijn. En Hij ons straks kan laten

delen in zijn glorie. Maar dan hebben we het nodig, om net zo toegerust te zijn als Hij. Dat wist Jezus!

Veertig dagen lang sprak Hij, voordat Hij terugging naar de Vader, met zijn discipelen over het

Koninkrijk van God (3). En eerder al over het zijn van een lichtend licht en een zoutend zout. En over het

verkondigen van het Evangelie. Toen kwam het moment van zijn afscheid.

Jezus’ woorden houden stand!

Op dat moment was het, dat Hij hen instrueerde: ‘Wacht! Trek niet zomaar de wereld in! Wacht op de

“Belofte van de Vader” die jullie van Mij hebben gehoord’ (4). Een waarschuwing was dat. Zij konden

geloof hebben en gehoorzaam willen zijn, maar dan hadden zij ook dezelfde kracht nodig waarmee de

Vader Hem had bekleed bij zijn doop in de Jordaan (5). De kracht van de Heilige Geest. En die kwam! 

Tien dagen duurde het. Dagen van wachten en bidden, wachten en bidden. Toen kwam Hij, de Heilige

Geest. Met zo’n kracht, dat ze zelfs in tongen spraken en profeteerden (6). En dat door de woorden van

Petrus 3000 mensen tot geloof in Jezus kwamen. En er wonderen en tekenen plaatsvonden. Ja, dat er

grote blijdschap over hen allen kwam. En dat ging zo door, ook de dagen en de jaren erna (7).

Zoals na zijn doop in de Jordaan Jezus werd vervuld met de Heilige Geest en Hij - door Hem geleid -

overal optrad, zo verging het de discipelen. En ook zij die na hen kwamen, toen zij de wereld introkken.

Want Jezus’ woorden houden stand! Ook in ons leven. Als wij ons laten leiden door zijn Woord!

Jezus’ belofte, waar bij ons

Want God is niet veranderd. Hij blijft dezelfde! (8) Wie vandaag verlangt, de kracht van de Heilige Geest

te ontvangen, om des te beter Jezus te kunnen volgen en om des te meer het Koninkrijk van God in

zijn leven en in de wereld om hem heen te zien komen, die antwoordt Hij op zijn of haar gebed (9).

Daarom willen we, individueel en als gemeente, niet tevreden zijn met een alledaags leventje. We

bidden dat zijn kracht ook ons zal vervullen! Dat Jezus’ belofte ook waar wordt bij ons!

Want we willen niet alleen kinderen van God zijn. We willen meer. We willen Jezus volgen, bruikbaar

zijn voor God, vol zijn van kracht, liefde en hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Net als Jezus!

Uit de Bijbel:

(1) Marcus 6:1.

En Hij vertrok vandaar en kwam in zijn vaderstad, en zijn discipelen volgden Hem.



(2) Johannes 12:26.

Indien iemand Mij wil dienen, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

(3) Handelingen 1:1-3.

... nadat Hij aan de apostelen ... zijn bevelen had gegeven; ... veertig dagen lang aan hen verschijnend en

tot hen sprekend over al wat het Koninkrijk van God betreft.

(4) Handelingen 1:4-5.

En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jerusalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de

belofte van de Vader, die jullie ... van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar jullie zult

met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

(5) Lucas 3:21-22.

En het geschiedde, ..., dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de

Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde, en dat er een stem kwam uit de

hemel: Jij bent mijn Zoon, de geliefde, in Jou heb Ik mijn welbehagen.

(6) Handelingen 2:4.

En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de

Geest het hun gaf uit te spreken.

(7) Handelingen 2:41-47.

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen

toegevoegd. ... en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. ... En voortdurend waren zij

elke dag eendrachtig in de tempel, ... en gebruikten hun maaltijden met blijdschap ... En de Heer voegde

dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

(8) Hebreeën 13:8.

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

(9) Matthéüs 7:7.

Bidt en gij zult ontvangen ...
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